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De 
Seniorenwijzer 
 

 

Informatieblad seniorenvereniging Aarle-Rixtel juli/augustus 2025 

Vakantie 
(Ton Schepers, voorzitter) 

Als deze Seniorenwijzer al bij u op de deurmat is 

gevallen staan de vakanties nog voor de deur. 

Het begrip vakantie drong in onze jeugdjaren 

denk ik pas echt door tijdens de lagere 

schooljaren.  

Vakantie was je rapport krijgen en weken niet 

naar school hoeven.  

Vakantie was hele dagen kunnen doen wat je 

normaal na schooltijd of op de vrije 

woensdagmiddag deed.  

Misschien een keertje naar Helmond kermis, of 

ergens met de fiets naar een speeltuin naar 

Animali misschien? 

Was je bij de welpen of de verkenners kon je een 

week mee op kamp.  

Bijzonder was, een busreis met Anna d’n Bels, of 

van de bij Bakker van Brug gespaarde zegeltjes 

(kroontjes).  

Met een bus van de EHAD of de Wit een dagje 

naar Valkenburg en het Drielandenpunt.  

Dan weer eens naar een dierentuin in combinatie 

met een bezoek aan de bedriegertjes.  

Een badtas met broodjes en een fles Exota 

gazeuse mee als handbagage. 

In mijn herinnering stond de maand augustus in 

de jaren vijftig/zestig bekend als de maand van 

de grote vakantie. Tenminste als je op school zat. 

Mijn en andere vaders hadden in de jaren vijftig 

één week vakantie. Die viel gelijk met Helmond 

kermis.  

Van vakantiespreiding hadden we verder geen 

weet.  

 

En ondanks dat was het in mijn beleving nergens 

tjokvol. 

In 1956 telde Nederland nog geen 11 miljoen (nu 

18 miljoen) inwoners.   

Het woord file kenden we hier niet. 

Later toen we zelf aan het werk gingen hadden 

we in de meeste gevallen minimaal 2 weken vrij.  

We gingen doen wat onze ouders minder deden. 

Op of met vakantie.  

We gingen landen en plaatsen bezoeken waarvan 

we tot dan alleen plaatjes hadden gezien in onze 

aardrijkskundeboeken.  

We telden erop en de dagen af tot het zo ver 

was. Mijn eerste buitenlandreis was op een 

zondag in mei. Op bedevaart naar het Belgische 

Banneux.  

Ervaring met bedevaartreizen had ik opgedaan 

samen met ons opoe.  

Als oudste kleinkind, ben ik oma altijd opoe 

blijven noemen. Ze kon er wel mee lachen. 

Eenmaal per jaar samen naar de Heilige Gerardus 

in Wittem.  

In de bus er heen regelmatig een paar 

rozenhoedjes murmelen.  

Een altijd meereizende pater of zuster bad voor. 

Ze maakten gebruik van een rozenkrans die door 

mijn opoe consequent ‘ne paternoster’ werd 

genoemd.  

Het programma in Wittem was standaard. 

Bij aankomst naar de mis, na de mis een 

wandeling naar het Mariabeeld op de Gulpener 

berg en je verwonderen over het uitzicht over de 

‘bergen’.  

Vlug terug om deel te nemen aan het lof en de 

processie in de kloostertuin.  
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Daarna langs een souvenirwinkeltje om een flesje 

wijwater of een sneeuwbol met daarin een 

Gerardus beeldje te kopen. U kent ze wel. 

Zo’n bol waarin als je hem omdraaide en weer 

rechtzette Gerardus werd ondergesneeuwd.  

Via de toeristische Klein Zwitserland route 

huiswaarts. 

In Roermond aanleggen voor een frietje.  

Ging je op bedevaart naar het Belgische Banneux 

moest je minimaal over een Toeristenkaart 

beschikken.  

Een goedkoop paspoort voor bepaalde landen. 

Naar het buitenland? Je moest bij de bank ‘vrimd’ 

geld bestellen.  

Zoals bij de meesten van onze generatie werd op 

vakantie gaan door de jaren heen gebruikelijker 

en normaler.  

Grote vakanties werd wat verder weg en langer 

van huis zijn.  

Als senior zijn we vakantie pensioen gaan 

noemen.  

Hele dagen doen wat we eerder na werktijd of in 

het weekend deden.  

Reizen gaan minder ver en zijn vaak korter.  

Op bedevaart gaan we al lang niet meer.  

Gaat u komende maanden nog op of met 

vakantie, zo maar een dagje weg of blijft u 

gewoon lekker thuis, wens ik u namens het 

bestuur alvast een fijne aangename tijd.  

 

 
 

Vakantiesluiting de Dreef 5 juli tot 18 
augustus 
(John Pezie) 
Al onze activiteiten die wekelijks in de Dreef 
plaatsvinden, zijn gedurende deze periode in 
overleg gestopt. 
Heeft u in deze periode problemen met uw 
computer?  Dan is Rinus Nooijen bereikbaar 
op tel.nr. 0492-386116 
 

Voorjaarsactiviteit dinsdag 27 mei 
(Ria Bekkers) 

Na wekenlang prachtig weer was het jammer 

genoeg deze dag wat minder. 

Het terras was al gezellig ingericht, maar hier kon 

vanwege de weersvoorspelling geen gebruik van 

worden gemaakt. 

Er  waren er op deze middag ruim 150 leden 

aanwezig die allen werden ontvangen met koffie 

of thee met een heerlijk stuk vlaai. 

Ook ontving ieder 2 muntjes voor een lekker 

drankje. 

 

 

Na het welkomstwoord door Peter Groenendaal 

werd uitgelegd hoe de middag zou verlopen. 

Na de koffie en gezellig bijbabbelen ging iedereen 

naar de activiteit waarvoor zij zich hadden 

aangemeld. 

Sommigen gingen naar de golfclinic waar de 

instructeur Wiel Kleijnen de mensen de fijne 

kneepjes van  het golven bijbracht. 

 

Anderen gingen wandelen of klootschieten, ook 

altijd een leuke bezigheid. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftel.nr%2F&data=05%7C02%7C%7C07f32cbc218248f6467908dda81f7c00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638851575360274708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XM1%2Fi9ivSDQTg14lAirxlPCjwpKMJOKzMSxGOIG3LHg%3D&reserved=0
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Ik had mezelf een luie dag beloofd en nam deel 

aan een ritje met de Polderexpres, wat ondanks 

alle hobbeltjes, erg gezellig was. 

De mensen die op hun stekje bleven hadden het 

ook goed naar hun zin en konden de middag met 

gezellig kaarten en buurten goed doorkomen. 

 

Gelukkig waren alle activiteiten achter de rug 

toen het begon te regenen. 

Na een lekker drankje en ervaringen uitwisselen 

was het tijd voor het dinerbuffet. 

Omdat het hard regende moest het personeel 

zich extra inspannen om het buffet, wat buiten 

stond,  droog te houden, wat wonderwel goed 

lukte. 

Het uitgebreide buffet was keurig verzorgd en 

heel lekker. 

 

 

Er was zoveel dat er voor iedereen nog genoeg 

was voor een 2e ronde, waar ruimschoots gebruik 

van werd gemaakt. 

De slogan Bravoure, Durf te genieten, is helemaal 

van toepassing voor deze locatie, want dat 

hebben we gedaan. 

Namens iedereen hartelijk dank voor deze leuke 

activiteit. 

(Meer foto’s van deze en andere activiteiten 

vindt u op onze website) 

 

Wijziging startadres lange wandeling 
(Pieter van Doorn) 

Oud startadres, 9.15 uur       Kerkplein 
Nieuw startadres, 9.15 uur   MFC De Dreef 
  
 

Grote wandeling donderdag 15 mei 
(Marijke Leenders-Migchels) 

Met 10 wandelaars vertrokken we naar Beugen. 

De wandeling “door de Maasheggen”. 

Maasheggen is een van de oudste 

cultuurlandschappen van Nederland.  

De naam Maasheggen komt voort uit de 

afscheidingen om het vee tegen te houden.  

Deze afscheidingen bestonden dan ook 

voornamelijk uit Meidoorn- en Sleedoornheggen. 

Jammer genoeg waren deze heggen al 

uitgebloeid. 

Door het vroege warme weer waren  de heggen 

dit jaar veel eerder in bloei. 
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Na een stukje door de uiterwaarden van de Maas 

gingen we verder door de Oeffelter Meent een 

mooi gebied met veel graslandpercelen en 

weiden met heel veel boterbloemen. 

We liepen langs de beek de Oeffeltse Raam.  

 

 

We liepen Oeffelt in en kwamen langs de kerk 

genaamd “de Zoete naam Jezus”.  

Deze kerk is opgetrokken uit mergelstenen.  

Na de lunch en bezoek van deze kerk  vervolgden 

we onze weg langs een stukje van het Duits 

Lijntje.  

Een stukje verderop kwamen we in het 

natuurgebied De Vilt tussen Oeffelt en Beugen. 

Hierin liggen ook 2 waterpartijen, namelijk de 

Grote en Kleine Vilt. 

Deze zijn ontstaan door kleiwinning ten behoeve 

van een steenfabriek.  

In de bebouwde kom van Beugen kwamen we 

langs het beeld ’t léste vérke, dit ter herinnering 

van de vele varkensbedrijven in deze regio. 

Tenslotte kwamen we nog langs een stenen 

ronde molen, de Vooruitgang.  

Voldaan buurten en dronken we wat bij 

terugkomst bij de Dreef. 

Pieter en Willem bedankt voor de mooie 

wandeling. 

 

Nieuws van de werkgroep excursies 
(Theo de Jong) 

 
Op 28 mei trokken we met 35 personen richting 
Janssen Fritsen in Helmond waar we werden 
ontvangen door Aarle-Rixtelaar Wim Senders en 
zijn collega. 
Zij heetten ons van harte welkom. 
We begonnen als gebruikelijk met koffie en thee 
en Els had gezorgd voor iets lekkers hierbij. 
 

Als eerste kregen we uitleg over de organisatie 
van Janssen Fritsen, die is overgenomen door een 
Frans bedrijf dat ook in deze branche werkzaam 
is. 
Janssen Fritsen is een modern bedrijf waar 
veiligheid in sport hoog in het vaandel staat. 
Zo werden we rondgeleid over de afdeling waar 
speeltoestellen voor kinderen stonden uitgestald. 
Alles zo compact en efficiënt mogelijk. 
Daarna kwamen we in de montageafdeling waar 
alle toestellen gemonteerd worden, de 
onderdelen worden door toeleveringsbedrijven 
geleverd en hier gemonteerd. 
Deze bedrijven vallen meestal onder de mantel 
van het Franse moederbedrijf. 
Daarna kwamen we in het magazijn waar alle 
onderdelen opgeslagen lagen en geheel met 
automatische liften bediend worden. 
Vele bezoekers waren erg onder de indruk van dit 
mooie bedrijf, waarvan wij dachten dat ze alleen 
maar gym-en turntoestellen produceerden. 
Om 16.00 uur was het einde excursie en gingen 

we naar huis met weer een hele ervaring rijker. 

Contactgegevens Sports For Children 

Tijdens de onlangs georganiseerde excursie naar 
Janssen en Fritsen is de Stichting Sports For 
Children onder de aandacht gebracht. 
Verschillende deelnemers aan de excursie 
hebben gevraagd om de contactgegevens van 
deze Stichting. Voor belangstellenden hierbij het 
mailadres en het telefoonnummer van de 
Stichting:  stefan@sportsforchildren.nl of 06-
20029069.                                                                                    
Uitgebreide informatie is verder te vinden op de 
website https://sportsforchildren.nl/ 

KCK 3 juni 
(Antonet Hendriks) 
 
We vertrokken om tien uur naar Roermond en 
hebben de dag goed besteed.  
We hebben voor de middag een bezoek gebracht 
aan het HistorieHuis.  
We kregen een uitleg over de bijzondere 
geschiedenis van Roermond vanaf de 
prehistorie tot nu.  
De stad hoorde eeuwenlang bij België.  
Pas in 1839 werd Roermond met de rest van 
Nederlands Limburg afgescheiden van België en 
bij Nederland gevoegd. 
Daardoor zijn Roermond en Nederlands Limburg 
altijd katholiek gebleven. 

mailto:stefan@sportsforchildren.nl
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Dat is nog altijd te merken en ook te zien in het 
straatbeeld.  
Je vindt in Roermond op veel 
straathoeken heiligenbeeldjes en er hebben ook 
veel heksenverbrandingen plaatsgevonden. 
De gids vertelt ons op een amusante manier met 
vele anekdotes over Roermond. 
Na de lunch werden we verwacht in het 
Cuypershuis.  
Hier werd ons veel verteld over het leven van 
Pierre Cuypers, die geleefd heeft van 1827-1921.  
In 1853 is het door Cuypers in neogotische stijl als 
woonhuis voor zijn eigen familie, maar ook als 
ateliers voor de kunstwerkplaatsen, ontworpen. 
In de ateliers werkten tekenaars, schilders, 
beeldhouwers en andere ambachtslieden. 
Na zijn eerste grote opdracht: de restauratie van 
de Munsterkerk in Roermond wordt hij hier 
benoemd als stadsarchitect.  
Buiten Roermond zijn het Rijksmuseum, het 
Centraal Station in Amsterdam en Kasteel de 
Haar in Haarzuilens zijn meest beroemde werken. 
Hij was ook betrokken bij de renovatie van de 
Ridderzaal in Den Haag, inclusief de troon waarop 
onze koning ieder jaar de troonrede uitspreekt. 
Deze troon stamt uit 1904.  
Hij bouwde en restaureerde vele kerken wel 100 
door heel Nederland.  
Enkele kerken in de buurt zijn: Heilig Hartkerk in 
Helmond (1896, gesloopt in 1955,  
Sint Lambertuskerk in Veghel (1956) en  
Sint Catharinakerk in Eindhoven (1869). 
De gids vertelde dat ze nog een verrassing had 
voor ons als inwoners van Aarle-Rixtel. 
In de familezaal hing een replica van het drieluik 
“Madonna met kind” van Jacob Cornelisz van 
Oostsaenen geschilderd door Pierre Cuypers.  
Dit drieluik hangt in de Mariakapel.  
Tijdens de restauratie van de Mariakapel in 1906 
was hij zo getroffen door het drieluik dat hij het 
drieluik heeft gekopieerd.  
Voldaan en met veel informatie ging de reis naar 
huis.  
Na een afzakkertje in de Dreef was het een heel 
geslaagde dag. 

 

Ledenmutaties 

Nieuwe leden: 

Mevr. A. Beeren-Magis  Aarle-Rixtel 

 

 

 

Preisoep met mais (4 personen) 
(Jacobine Wouters) 

 
Ingrediënten 
3 preien 
2 eetlepels olijfolie 
1 ui, gesnipperd 
2 theelepels kerriepoeder 
2 grote kruimige aardappels in stukken 
800 ml. kippenbouillon 
200 ml kokosmelk 
1 blikje (ca.250 gr) mais, uitgelekt 
Bereiding 
Snijd 1/2 prei in heel dunne ringen en houd 
apart. Verdeel de rest van de preien in 
stukken. 
Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin 
de ui en kerriepoeder. 
Voeg de aardappels, stukken prei en bouillon 
toe en kook in 15-20 minuten gaar met het 
deksel op de pan. 
Pureer de soep en meng de kokosmelk 
en mais erdoor. Verwarm nog even zonder te 
koken. 
Garneer de soep met de ringetjes prei 

Bestuur 

Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22, 
5735HC Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382388. 
Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM 
Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382239. 
e-mail: john.pezie@gmail.com 
Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas 
16, 5735 CW Aarle-Rixtel. Tel. 06-51492727. 
e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl 
Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het 
Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel. 
Tel. 06-83334605 
Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20, 
5735CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673  
Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen, 
Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel. 
Tel.06-27743967 
Bestuurslid/ledenadministratie: 
Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35, 
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685. 

https://www.boodschappen.nl/recept/groente/prei/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/prei/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/ui/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/aardappel/koken/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/prei/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/mais/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/prei/
mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl
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VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag 
Computerinloop 13.30 De Dreef 

(na tel. aanmelding) 

Gymnastiek  13.30 De Dreef 

Dinsdag 

Fietsen(v.a. maart) 13.30 Kapel 

Yoga   13.30 De Dreef 

KCK (1e v.d.maand) afspr. De Dreef 

Beeldhouwen(v.a maart)13.30 IVN 

Kookclub (2e v/d maand) De Laarbikker 

Inloop (laatste v/d maand)10.00 De Dreef 

Woensdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Quilten even weken 

sept/mei  13.30 De Dreef 

Donderdag 

Wandelen (8 km) 

1e donderdag/mnd 09.30 Kerkplein 

Wandelen (16 km) 

3e donderdag/mnd 09.15 MFC De Dreef 

Inloop/handwerken 10.00 De Dreef 

Prijskaarten   13.30 De Dreef 

Vrijdag 

Biljarten  09.30 De Dreef 

Schilderen/tekenen 

even weken  09.30 De Dreef 

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef  

John Pezie 382239 

Contactpersonen 
Computer Rinus Nooijen  386116 

Gymnastiek Tonnie Verleisdonk 382073 

                             Lisette Verspaget 382362 

Bridgecursus Toon Relou  386133 

Fietsen  Wilma van Beek 381851 

Yoga dinsdag Nelly Sanders  523391 

KCK  Antoinette v.Wetten  

06-52471102 

Beeldhouwen Thea Faust  382463 

Biljarten Toon Relou  386133 

Prijskaarten Maria van der Ven 383027 

Quilten  Franca Moors     06-20157113 

Excursies Tonnie Gijsbers  382412 

Wandelen 8 km Henk v. Beek  381851 

Wandelen 16 km Pieter v Doorn 382210            

Willem Hendriks   06-40147070 

Inloop/handw. Nellie Schepers   382528 

Schilderen  Anne v.d. Ven    06-51181721 

Amusementsgroep  Frans Coppens 06-20888818

  

Diverse adressen 

Website: https://www.kbo-aarle-rixtel.nl 

Angela Willemsen willemhuf@gmail.com 

Els van Wetten elswetten@gmail.com 

Redactie Seniorenwijzer/inleveren kopij 

swkbo.aarle.rixtel@gmail.com  (denk aan de 

punten) Maria Hagelaar Het Klavier 4 

Bankrekening NL22RABO 0101 4119 95 

tnv. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rxtel 

Ziekmeldingen Mia Rooijakkers 381702 

Het Patronaat 1 

Overlijdingsmelding 

Secretariaat john.pezie@gmail.com 

Belastinginvulservice Henk van Zundert 

Blauwe Schutplein 17. Tel. 383448 

henkvzun@gmail.com 

Dorpsondersteuner 

Piet Snijders tel. 06-40492137 of  

0492-328800 of per email  

piet.snijders@levgroep.nl 

Rijvaardigheidscursus  voor scootmobielen 

Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl 

secretariaat tel. 382947 

 

Inloop 

 

 

 

Op dinsdag 26 augustus bent u weer van  

10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom 

voor een kopje koffie in onze ruimte bij de 

Dreef. 

Inleveren van kopij voor de 

seniorenwijzer van september voor 16 

augustus. 

 

Het bestuur wenst u een heel fijne 

vakantie toe. 

 

https://www.kbo-aarle-rixtel.nl/
mailto:willemhuf@gmail.com
mailto:elswetten@gmail.com
mailto:john.pezie@gmail.com
mailto:henkvzun@gmail.com
mailto:piet.snijders@levgroep.nl
mailto:info@scootmobielpark.nl

